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VAN DE VOORZITTER

Toen een paar jaar geleden werd aangekondigd dat onze laatste reiinie werd
georganiseerd, was al duidelijk dat het einde van ons Genootschap in zicht was.
En nu is het dan zover.

Het bestuur heeft besloten dat het dit jaar het einde wordt van het bestuur en dat
wij uitzien naar een organisatie die alle zorgen voor de Engelandvaarders, die zijn
aangesloten bij ons Genootschap, wil overnemen.

Onze keus is gevallen op het bestuur van het Museum Engelandvaarders (ME)
in Noordwijk. Wij hebben de voorzitter van het ME Noordwijk, de heer J. Rosen
Jacobson, uitgenodigd voor een overleg. De heer Rosen Jacobson was zeer
enthousiast toen wij hem aanboden ons bestuur over te nemen. Hij zou zijn
bestuur van het ME vragen of zij het met hem eens waren.

Wij hebben vast een paar onderwerpen aangekondigd. Zo werd besproken of
De Schakel op enige wijze kon worden gecontinueerd. Het ME heeft een
Nieuwsbrief De Engelandvaarder, die digitaal wordt verspreid. Het ME zou
bereid kunnen zijn dan uit te geven “De Schakel, Nieuwsbrief van het Museum
Engelandvaarders”

Onderzocht zal worden welke lezers niet bereid zijn dit blad digitaal te ontvangen,
dan zal het blad voor die lezers worden geprint. De verwachting is dat het V-fonds
deze ondersteuning zal voortzetten. Charles Bartelings zal dat bepleiten bij het
V-fonds.

De Schakel wordt vooral geschreven door Sierk Plantinga en Agnes Dessing.
Er zou een nieuwe redactie moeten worden samengesteld waarin deze twee ook
willen zitten.

Om de vaart erin te houden is een volgende datum geprikt: 23 juli. Die datum is
bedoeld om de bespreking over de overdracht af te ronden.

Na de overdracht zal de Stichting Genootschap Engelandvaarders worden
ontbonden.

U weet al dat de laatste retinie wordt gehouden op woensdag 29 augustus van
10.00 uur tot 15.00 uur. Zorg ervoor dat u daarbij bent.

Ik kijk naar u uit !!!!

Rudie Hemmes

ALLERLAATSTE REUNIE

Op woensdag 29 augustus aanstaande zal de allerlaatste reiinie van het Genootschap
Engelandvaarders worden gehouden . Gastheer is de Inspecteur-Generaal der
krijgsmacht, tevens Inspecteur-Generaal der veteranen, luitenant-generaal

J.EA.M. van Griensven.

Hij ontvangt iedereen graag op De Zwaluwenberg (Utrechtseweg 225, 1213 TR
Hilversum) vanaf 10.30 uur.

Komt ALLEN indien mogelijk !

Charles Bartelings en Sierk Plantinga




HERDENKINGSMONUMENT ONTHULD VOOR ENGELANDVAARDER
PIET HOEKMAN (URK 14-1-1917, KEENT 6-11-1943)

Op 14 april 2018 werd in het Noord-
Brabantse plaatsje Keent (gemeente Oss)
in het bijzijn van veel belangstellenden
een monument onthuld door de
burgemeester van Oss Wobine Buijs
ter nagedachtenis aan Engelandvaarder
en geheim agent Piet Hoekman. De
burgemeester werd bij de onthulling
geassisteerd door Bram Grisnigt,
Engelandvaarder, geheim agent en
kompaan van Piet Hoekman. Het
monument staat in de Kapelstraat 1

te Keent.

Ook de burgemeesters van Urk en
Grave waren bij de onthulling aanwezig,
evenals de Commandant van de
Koninklijke Marechaussee luitenant-
generaal H. van den Brink.

Piet Hoekman werd op 14 januari 1917 geboren in Urk; na zijn militaire
dienstplicht trad hij in 1938 toe tot het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Door
de Duitse bezetting geraakte wachtmeester Piet Hoekman al snel in gewetensnood:
bevelen van WA-ers en NSB-ers wenste hij niet op te volgen. Hij besloot daarom
op 23 juli 1941 uit te wijken naar Engeland om vandaaruit de strijd tegen de Nazi’s
voort te zetten. Samen met nog twee andere marechaussees reisde hij vanuit zijn
standplaats Enschedé per trein naar Roosendaal, stak daar te voet de grens over
naar Essen en vervolgde vervolgens zijn reis weer met de trein via Antwerpen en
Brussel naar de Belgisch-Franse grens. Die grens stak hij met zijn collega’s over met
behulp van een boer. Een volgende hindernis werd genomen doordat ze opnieuw
met behulp van een boer de controles konden ontwijken: deze wees hen een
rioleringsbuis waar ze doorheen konden kruipen.

De trein bracht het gezelschap naar Parijs en vervolgens naar Vierzon waar

zij ’s-nachts de rivier de Cher over zwommen en zo terecht kwamen in het
zogenaamde vrije Frankrijk. Zonder grote problemen bereikte de groep Vichy.
Daar meldden zij zich bij het Amerikaanse Consulaat dat hen echter verwees naar
het Office Néerlandais in die plaats.
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De Nederlandse consul-generaal A. Sevenster bezorgde hen een vrijgeleide naar
het Office Néerlandais te Toulouse waar zij zich op 2 augustus 1941 meldden en
opgenomen werden in het daar aanwezige centre daccueil te Lafourguette, een
voorstadje van Toulouse. Het centrum huisvestte naast diverse jongeren, studenten
en militairen die naar Engeland willen, ook veel Joodse Nederlanders.

Even tevoren was daar ook de zes jaar jongere Bram Grisnigt aangekomen; hij had
hetzelfde doel als Piet Hoekman: naar Engeland om tegen de bezetters te vechten.
Van de Franse overheid moesten jonge buitenlandse vluchtelingen werken.

En zo werden Piet Hoekman en Bram Grisnigt met nog een aantal andere jonge
Nederlanders aan het werk gezet, eerst bij het aanleggen van wegen en later bij

het hakken van hout in de Pyreneeén. Hoekman en Grisnigt raakten met elkaar
bevriend. Omdat het geld opraakte besloten beiden terug te gaan naar Nederland
om daar geld bij de diverse familieleden op te halen. Op 17 maart 1942 vertrokken
ze en tot volle verbazing van vele achterblijvers in Toulouse kwamen ze op 29
maart al weer terug, met geld. Op hun reis hebben ze geluk gehad: de verschillende
grenzen zonder problemen gepasseerd en nergens gearresteerd.

Eindelijk vertrokken Hoekman en Grisnigt met nog een dertigtal Nederlanders
op 27 mei 1942 naar Barcelona, waar de Cabo de Buena Esperaza op hen lag te
wachten; er waren nog meer Nederlanders aan boord, afkomstig uit Zwitserland.
Beiden waren getuige van het van boord halen van de “Zwitsers’(Nederlandse
Engelandvaarders uit Zwitserland) door de Engelsen bij Gibraltar en zagen ze hoe
Henk Kroes en Charley Hugenholtz hen vanaf het dek nasprongen, tevergeefs.

Eenmaal aangekomen op Curagao werd Piet Hoekman meteen ingelijfd bij de
militaire politie, Bram kwam terecht bij het Vrijwilligers Korps Curagao. Ondanks
hun voornemen om samen naar Engeland te gaan, lukte dat niet. Piet Hoekman
werd geplaatst op de kanonneerboot Hr Ms. Van Kinsbergen ter begeleiding van
een konvooi naar de Verenigde Staten. Vandaar zou hij doorreizen naar Canada
voor een opleiding bij de Prinses Irene Brigade en na die opleiding naar Engeland
waar de brigade gelegerd was. Bram Grisnigt vervolgde op een andere manier zijn
reis naar de Verenigde Staten. In New York troffen zij elkaar bij toeval weer op

het Nederlandse Consulaat. Samen reisden ze naar Stratford in Canada voor de
basistraining en vervolgens naar Quelph voor een vervolgtraining.

Op 12 december 1942 vertrokken ze met bijna 10.000 andere militairen op het
passagiersschip de Queen Elisabeth naar Engeland waar ze op 18 december 1942
aankwamen. Na de gebruikelijke verhoren bij de Engelse Royal Victoria Patriotic
School en de Nederlandse Politie-Buitendienst concludeerde Oreste Pinto van de
PBD over Piet Hoekman: “Een uitstekende, moedige Hollander, zonder twijfel
volkomen betrouwbaar”




Samen besloten Piet Hoekman en Bram Grisnigt om voor geheim agent van het
nieuwe Bureau Inlichtingen te worden opgeleid. Het BI had met name als doel

om inlichtingen in het bezette Nederland te verzamelen ten behoeve van de
oorlogvoering tegen de Nazi’s. Door bij het BI te gaan werken konden zij beiden
snel iets tegen de bezetters doen; daarvoor waren ze immers naar Engeland gegaan.

Na hun opleiding werden ze in de nacht van 19 op 20 september 1943 samen
gedropt in de buurt van het Brabantse plaatsje Beugen, zon 20 kilometer van het
tevoren vastgestelde ‘pinpoint’ Escharen waar de wachtmeester Gerard Beuvink die
nacht tevergeefs op hen zat te wachten. Ze maakten in het vervolg deel uit van een
door Garrelt van Borssum Buisman opgezette zendgroep ‘Barbara.

Na een bezoek aan hun ‘startpunt’ in Escharen werden ze verder geinstrueerd door
Van Borssum Buisman en gingen ze daarna beiden huns weegs.

Op 6 november 1943 troffen ze elkaar weer, op weg naar Beuvink in Escharen.
Daar ontmoetten ze twee eerder die nacht gedropte collega’s; ervaringen en
herinneringen aan Huize Anna in Londen werden uitgewisseld. Hun twee collega’s
waren gedropt vlakbij Keent, in plaats van het opgegeven pinpoint. Ook voor hen
was het nog een tijdje lopen naar Escharen en daarom hadden ze hun koffers en
ook een meegenomen container verstopt met de bedoeling om die later op te halen.
Maar hun landing was niet onopgemerkt. Al spoedig volgde een zoekactie en
werden de achtergelaten spullen gevonden in een boerderij. Duitsers betrokken de
wacht, verwachtend dat alles spoedig opgehaald zou worden.

Na het invallen van de duisternis vertrokken Piet Hoekman, wachtmeester Beuvink
en de nieuw aangekomen agent Jan Diesfeldt naar Keent om de achtergelaten
spullen op te halen. Na aankomst bij de boerderij gingen Hoekman en Diesfeldt
naar binnen en werden prompt gearresteerd door twee Duitsers die op hen zaten te
wachten. Op een gegeven moment zag Piet Hoekman kans om een petroleumlamp
in het vertrek te doven waardoor er chaos ontstond. Het gevolg van deze actie was
dat er chaos ontstond, één der Duitsers een schot loste dat Piet Hoekman in de
borst trof en dat Jan Diesfeldt en de buiten wachtende Beuvink konden ontsnappen,
evenals even later de nog in Escharen aanwezige Bram Grisnigt en zijn nieuw
aangekomen collega Sijmen Verhage.

Volgens Bram Grisnigt verrichtte Piet Hoekman met zijn actie een heldendaad:
wanneer hij die lamp niet had weten te doven waren ze allen gearresteerd en was

de hele zendgroep Barbara door arrestatie opgehouden te bestaan. Grisnigt: ‘Als er
iemand een monument verdient is hij het. Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken’

Sierk Plantinga

EEN REACTIE VAN BRAM GRISNIGT OVER HET MONUMENT VOOR
PIET HOEKMAN

Desgevraagd stuurde Bram Grisnigt mij nd de onthulling een korte mail met zijn
gedachten over Piet Hoekman en het monument.

Ik laat die reactie hieronder onverkort volgen.

‘Het monument voor Piet Hoekman staat symbool voor de strijd tegen de Duitse
bezetters. Het monument staat bij de inrit naast de woning waar Piet werd
doodgeschoten en is goed zichtbaar voor voorbijgangers. Tijdens de onthulling van
het monument heb ik geregeld naar de voordeur van de woning gekeken waar Piet,
geen gevaar vermoedend, enthousiast naar binnen ging en enkele uren later dood
naar buiten werd gedragen. Zeer terecht dat hier, als herinnering aan zijn heldhaftig
optreden, een gedenkteken is geplaatst. Ik vond het een grote eer om als eerste een
bloemstuk bij het Piet Hoekman monument, mijn strijdmakker en vriend, te mogen
plaatsen. Ik hoop van harte dat dit monument mag bijdragen aan de bewustwording
van de offers die voor onze vrijheid zijn gebracht.




LANGBROEK IN DE TWEEDE WERELDOORLOG EN
PIET DE SPRINGER

Op vrijdag 13 april werd in het plaatsje Langbroek bij Wijk bij Duurstede een
volledig herziene uitgave gepresenteerd van het boek van Loek Caspers over
Langbroek in de Tweede Wereldoorlog. Het boek is geschreven voor de jeugd
van Langbroek; bij de presentatie waren dan ook veel leerlingen van basisscholen
aanwezig. Loek Caspers werd in Driebergen geboren en was tijdens de Tweede
Wereldoorlog actief in het verzet in de streek van de Utrechtse Heuvelrug.

Langbroek was niet de geboorteplaats van Piet de Springer, alias van
Engelandvaarder Jan de Bloois, maar wel de plaats van waaruit hij als geheim agent
vanaf eind oktober 1944 opereerde. Jan de Bloois was in de nacht van 7 op 8 mei
1944 ten zuiden van Breda geparachuteerd als agent van B.I. en maakte deel uit
van de Zendgroep B.I.-Radiodienst, waar hij werkte met andere collega’s zoals Sjef
Adriaansen en Jacques van Loon.

Jan de Bloois werd op 31 december 1944 in Langbroek neergeschoten door een
Duitser die hem wilde arresteren.

In dit Jaar van het Verzet’is er speciaal aandacht voor het persoonlijke verhaal;
duidelijk is dat Jan de Bloois-Piet de Springer voor auteur Loek Caspers de
verpersoonlijking is van het verzet in Langbroek en omstreken. Het boek is dan ook
geschreven ter nagedachtenis aan deze verzetsheld die in Langbroek sinds 1948 ook
wordt geéerd met een oorlogsmonument.

Het is de bedoeling dat leerlingen van groep 8 van de basisschool in Langbroek een
exemplaar overhandigd krijgen.

Het boek werd uitgegeven door het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost
Utrecht te Wijk bij Duurstede en telt 48 pagina’s met veel foto’s en is te koop voor
€ 7,50 (ISBN 978-90-828487-0-0).

De toespraak van Loek Caspers ter gelegenheid van de presentatie van haar boek
volgt hier onder.

Sierk Plantinga

TOESPRAAK VAN LOEK CASPERS OP 13 APRIL 2018
TE LANGBROEK

Dames en heren, meisjes en jongens

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft 2018 uitgeroepen tot Jaar van Verzet.
Nederlandse musea die een collectie hebben op het gebied van oorlog en verzet
hebben dit jaar een aparte tentoonstelling en kranten besteden er extra aandacht
aan. Daarom is het goed dat de heruitgave van “Langbroek in de Tweede
Wereldoorlog” in dit jaar plaats vindt.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw organiseerde de Stichting Samenwerkend
Verzet 1940-1945 de actie Adopteer een monument. Met deze actie werden
honderden verzetsmonumenten door scholen geadopteerd. De bedoeling

was de leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis van het
verzetsmonument en hen te doen begrijpen waarom de mensen van wie de naam
op het monument stond hun leven hadden gegeven.

Leden van deze organisatie gaven op scholen les over de tweede wereldoorlog.

Ze spraken over het nationaalsocialisme in Duitsland en de periode die daaraan
vooraf ging. Ze vertelden uit eigen ervaring over het verzet en waarschuwden tegen
fascisme, discriminatie en racisme.

Toen het monument in Langbroek geadopteerd zou worden, heb ik een klein
boekje geschreven over Langbroek in de Tweede Wereldoorlog omdat ik daar bij
kapper De Jong ondergedoken had gezeten en veel van wat er gebeurd was uit eigen

© ervaring wist.

Daarbij had ik gelukkig twee zeer betrouwbare bronnen: Kees Swaluwenburg en
Kees ten Wolde.

In Ede woonde de gepensioneerde beroepsofficier It-kolonel Boeree. Hij was lid van
de verzetsorganisatie Ordedienst. Direct na de oorlog wilde hij een onderzoek doen
naar de zaken waarmee hij zelf te maken had gehad, terwijl het iedereen nog vers in
het geheugen zat. Dat waren inlichtingendiensten en crossings. Zo kwam hij ook bij
Kees Swaluwenburg en vroeg of Kees alles wat er op zijn boerderij was gebeurd zou
willen opschrijven. Nu was er in de oorlog een enorme papierschaarste en ook kort
na de oorlog kon je niet zo maar een blocnote kopen. Kees schreef alles klein op

de achterkant van de blaadjes van een oude scheurkalender. Ik denk om ruimte te
sparen, schreef hij ‘het’ en ‘een’ als ‘t en ‘n. Ik mocht dit document lenen en heb het
uitgetypt voor het gemeentearchief van Langbroek.

Kees had minutieus alles wat er bij hem gebeurd was van september 1944 tot mei
1945 opgeschreven.




De andere bron was Kees ten Wolde. Hij had alles wat hij had meegemaakt
beschreven omdat hij van plan was daarover een boek te schrijven. Zover is het niet
gekomen. Ik kreeg gelukkig zijn manuscript om te gebruiken.

Kees was hoofd van de openbare school in Overlangbroek. Dat was een schooltje
met een juf voor wat nu groep 3 t/m 5 is en een meester voor de oudere kinderen.
Er waren maar weinig kinderen want protestantse kinderen konden naar de
christelijke school in Neerlangbroek en de katholieke kinderen moesten van de
pastoor als ze tien jaar waren naar de katholieke school in Wijk bij Duurstede. Hij
vond ze op die leeftijd oud genoeg om dat eind te fietsen. Alleen kon niet iedere
ouder een fiets betalen.

Op een dag fietste ik van Veenendaal, waar ik wapens had gehaald naar Langbroek.
Helaas was het adres waar ik ze zou afleveren niet meer veilig. Ik ging naar Kees
om raad. We stopten alles in een kast in de school. Er waren 25 handgranaten bij en
dat is toch niet iets wat je in een gebouw moet hebben, waar kinderen rondlopen.
Gelukkig had Kees een grote fantasie. Hij stuurde de ouders een brief, waarin hij
schreef dat hij gehoord had dat er in de omgeving een vermoedelijk geval van
difterie was. Daarom sloot hij de school tot hij zekerheid had over de diagnose.
Difterie had toen een hoge kindersterfte. Inenten kon nog niet en er waren geen
medicijnen tegen deze ziekte.

Een paar dagen later was er een veilig adres voor de wapens. Kees schreef de ouders
dat het geen difterie was geweest en dat de school weer open ging.

Een poging mijnerzijds om meer uit archieven te weten te komen over de geheim
agenten, die in Langbroek gewerkt hadden, mislukte. Die archieven waren gesloten.
Na een verzoek van mij aan de minister van Justitie om een bepaald dossier in te
mogen zien, kreeg ik toestemming. Ik zat op het ministerie in een klein kamertje en
aan een bureau naast me zat een officier van justitie om te controleren of ik niet iets
achterover drukte. Toen ik klaar was werd me gezegd dat ik, wat ik gevonden had,
niet mocht publiceren en ik moest een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Nu zijn deze archieven open en daarom kan er in deze heruitgave veel meer verteld
worden dan in het eerste boekje.

Langbroek was toen een rustig dorp met 1500 inwoners, een ideale plek voor
onderduikers. Dat kon wel eens problemen geven waar men niet zo gauw aan

zou denken. De kruidenier Van Eijl aan de Brink had drie joodse onderduikers

in huis. In 1944 overleed een van hen. Iemand begraven die niet bestaat, kan niet.
Ook al zou men dat stiekum doen, dan zien mensen toch een pas gedolven graf en
vragen zich af, wie dat kon zijn. Harry Hello bracht toen ‘s avonds het gezin met de
onderduikers naar de hervormde kerk aan de overkant.
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Op het in huis hebben van joden stond de doodstraf dus het moest in doodse
stilte in het donker gebeuren. De verzetsmensen hebben toen de vloer in huis
opengebroken en de overledene gewikkeld in een laken onder de vloer gelegd.

Dit dorp is voor twee zaken erg belangrijk geweest: de inlichtingendiensten en de
hulp aan geallieerde militairen na de Slag om Arnhem. Van september tot eind
december 1944 waren hier twee geheim agenten van Bureau Inlichtingen en vier
marconisten onafgebroken actief. De agent Jacques, die Herman Leus heette, was
via Spanje en Gibraltar naar Engeland gegaan en Piet de Springer via de Noordzee.
Enkele jaren geleden is in Noordwijk in een bunker van de Atlantik Wall een
museum over de Engelandvaarders geopend. Daar kan men zien hoe die tochten
verliepen.

Het zenden van berichten kon niet zo maar overal plaats vinden. Met de apparatuur
van toen was er een lange antenne van 12-15 meter nodig. Die kun je niet uit je
raam steken als je naaste buren hebt. Daarom was Langbroek met zijn veraf gelegen
boerderijen zo geschikt. Waren er Duitsers op een boerderij, dan fietste de agent
met de zender in een flinke koffer op de bagagedrager naar een andere boerderij.

Het tweede feit waarom Langbroek belangrijk was, was het crosserswerk. Na de
verloren Slag om Arnhem hadden veel geallieerde militairen geen kans meer gezien
om over de Rijn naar het zuiden te komen. De Duitsers hadden de hele noordoever
van de Rijn van Arnhem tot even voorbij Rhenen afgesloten voor burgerverkeer. De
eerste mogelijkheid om de rivier over te steken was tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede. Dat organiseerde Piet de Springer met behulp van het lokale verzet.

Hoe het verder is gegaan kunt u straks op een filmpje zien.

Ik zou graag tot slot iets tegen de kinderen willen zeggen. Ik ben blij dat jullie er
zijn, want jullie zijn heel belangrijk. Dit jaar zijn jullie met je school de adoptie
ouders van het monument van Piet de Springer. Die oorlog moet voor jullie heel ver
weg zijn. Ik denk dat er nog maar weinig kinderen zijn van wie de opa’s en oma’s de
oorlog bewust hebben meegemaakt. Dan is het zo langzamerhand net zo ver weg
als voor mij Napoleon was. Er is wel een groot verschil met vroegere oorlogen toen
legers tegen elkaar vochten. Nu werden voor het eerst mensen vermoord omdat

ze tot een bepaalde bevolkingsgroep hoorden. Dat waren deeJoden, de Sinti en de
Roma. De mensen uit het verzet vochten tegen deze discriminatie. Dat deden ze
met gevaar voor hun eigen leven.

Helaas zien we tegenwoordig ook weer discriminatie de kop opsteken. In
Amsterdam kan een joodse jongen in sommige wijken niet een keppeltje dragen
zonder uitgescholden te worden. Recent flyerde een uit Somalié afkomstige
Nederlandse vrouw voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Ze werd zo uitgescholden dat ze zich bedreigd voelde en ermee stopte. Er zijn
protesten geweest als er ergens een asylzoekerscentrum geopend werd.

In 1948 hebben de Verenigde Naties een document met een heleboel artikelen
aanvaard over de rechten die ieder mens heeft. In art. 14 van dat document staat:
“Ben ieder heeft het recht om in andere landen asyl te zoeken en te genieten tegen
vervolging.

Dat geldt dus voor iedereen, ongeacht tot welk land of bevolkingsgroep men
behoort.

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk. Een besluit nemen om te vluchten is
niet eenvoudig. Je laat je huis, al je spullen en familie achter omdat je niet veilig
meer bent. Je kunt alleen meenemen wat er in je rugzakje gaat en je weet niet of je
0oit nog weer iemand die je kent, zult terugzien. Je hoopt op een leven in een veilig
land. Deze mensen moeten geholpen worden, want een mens in nood moet je altijd
helpen.

Als er een vluchtelingenkind in je klas komt, ga er dan mee om zoals je doet met je
andere vriendjes. Neem het mee naar huis en naar je sportclub zodat ze voelen dat
ze erbij horen. En luister niet naar mensen die gemene opmerkingen maken over al
die vreemdelingen.

Als we straks naar het monument van Piet de Springer gaan, denk dan eens bij
jezelf: “wat zou ik gedaan hebben?” '

En vergeet nooit: een mens in nood moet je altijd helpen.
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NIEUW VERSCHENEN BOEKEN

De titel is niet geheel correct, want in strikte zin zijn de volgende twee boeken
niet nieuw: ze zijn al eerder in Nederland verschenen. Maar nu zijn deze twee
boeken ook in het Engels verschenen zodat ze nu bereikbaar zijn in een veel groter

taalgebied.

In juni van dit jaar verscheen de Engels/
Amerikaanse uitgave van het boek van Megan
Koreman over de Dutch-Paris organisatie

dat in november 2016 te Amsterdam in een
indrukwekkende bijeenkomst was ten doop
gehouden:

Megan Koreman, The Escape Line. How the
ordinary heroes of Dutch-Paris resisted the
Nazi Occupation of Wester Europe, Oxford
University Press, New York 2018, 410 pp.,
ISBN 978-0-19-066227-1.

(De Nederlandse versie: Gewone Helden.
De Dutch-Paris ontsnappingslijn 1942-1945,
Boom Amsterdam 2016).

In 2006 verscheen het Engelandvaardersdagboek
van Daniél de Moulin onder de titel ‘Wij zijn niet
bang, tenminste niet erg, bezorgd door Hylke
Faber en Pieter Stolk. Een tweede, herziene druk
verscheen in 2015. Nu is ook in Engeland een
vertaling gepubliceerd met opnieuw een aantal
aanvullingen. Wie op de hoogte wil blijven van
de laatste stand van het onderzoek door Faber

en Stolk zal dus nu deze Engelse uitgave moeten
raadplegen:

Hylke Faber en Pieter Stolk, Escaping Occupied
Europe. A Dutchman'’s dangerous journey to joint
he Allies, Pen and Sword Books UK, 192 pp.,
ISBN 978-1526-741-226. Leverbaar vanaf eind
juli bij o.a. bol.com € 14,99.

THE
ESCAPE
LINE

MEGAN
KOREMAN =

EST AP
@IC C U
EUROPE

A DUTCHMAN'S DANGEROUS
JOURNEY 70 JOIN THE ALLIES

HYLKE FABER #n0 PIETER STOLK
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De aanleiding was een koffer; die mocht nooit open wanneer de kinderen er naar
vroegen. Pas na het overlijden van hun ouders Barend Boers en Mimi Dwinger
maakten zij de koffer open. Ze troffen er onder meer de huwelijksfilm aan van hun
ouders die op 18 april 1939 in Leeuwarden trouwden.

Een mooie film met veel vrolijke mensen, zoals gebruikelijk bij huwelijken. Alleen:
bijna iedereen op de film bleek na de bevrijding door de Nazi’s vermoord. De koffer
bevatte nog veel meer: foto’s, documenten, maar ook verslagen van de vlucht uit
Nederland van Barend Boers en Mimi Dwinger via Frankrijk, Spanje (Vigo) naar
Jamaica met de Marques de Comillas. Barend melde zich als vrijwilliger voor het
Nederlandse leger en via Canada (Guelph) voer Barend naar Engeland en kwam hij
terecht bij de Prinses Irene Brigade. Zijn echtgenote Mimi wist ook naar Londen

te komen waar zij een functie kreeg bij het Nederlandse ministerie van Oorlog: ze
werd secretaresse van de arts Koch, inspecteur van de Geneeskundige Dienst van
de Landmacht. Het echtpaar werd door koningin Wilhelmina op de thee genodigd,
ieder apart. Barend maakte de parade van de Brigade op 31 mei 1945 in Amsterdam
mee.

Dat de koffer dicht bleef had voor een groot gedeelte als reden dat die te veel pijn
voor hen bevatte: te veel familieleden vermoord, te veel ellende.

Uiteindelijk heeft de schrijver en journalist Auke Zeldenrust een indringend
boek mogen schrijven over het levensverhaal van het echtpaar: Auke Zeldenrust, De
Joodse Bruiloft, Boom Amsterdam 2018, 224 pp.

Mogelijk nog indringender is de documentaire die Omrop Fryslan onder dezelfde
titel De Joodse Bruiloft gemaakt heeft en op de televisie uitzond: in vier delen
volgden de drie kinderen van Barend en Mimi de vlucht van hun ouders door
Europa. Beelden van historische plekken maken soms grote indruk, zoals de na
veel zoeken teruggevonden binnenplaats in Lyon waar het echtpaar gevangen zat,
maar door toedoen van Sally Noach er weer uit vrijgelaten werd met nog andere
Nederlanders; de route door de Pyreneeén, het nauwelijks nog terug te vinden stuk
grond waar het kamp Miranda de Ebro was gevestigd. Voorbeeldige research en
prachtig gefilmd.

Sierk Plantinga
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NIEUWE FIETSROUTE ENGELANDVAARDERS

Op vrijdag 18 mei 2018 werd in Leiden

een nieuwe ANWB-fietsroute ten doop
gehouden door burgemeester H.J.J. Lenferink
en Engelandvaarder Charles Bartelings. De
opening van deze fietsroute vond plaats in
het bekende café Barrera aan het Rapenburg
in Leiden, tegenover het academiegebouw.
Erik Hazelhoff Roelfzema woonde als student
in 1941 boven dit café dat ook nationale
bekendheid heeft gekregen door de film
Soldaat van Oranje.

Na toespraken van Jaap Rosen Jacobson,
voorzitter van de Stichting Museum
Engelandvaarders, van burgemeester Henri
Lenferink en van Engelandvaarder Charles
Bartelings werd buiten de openingshandeling
verricht en werd er vervolgens door diverse
aanwezigen een stukje van de route gefietst.

De 45 kilometer lange fietsroute loopt van Leiden via Oegstgeest naar Katwijk

en Noordwijk en vervolgens keren de fietsers via Noordwijkerhout, Sassenheim

en Warmond weer terug in Leiden. De route loopt langs diverse plekken waar
herinneringen liggen aan Engelandvaarders, niet alleen langs het Katwijkse
Engelandvaardersmonument en het Noordwijkse Engelandvaardersmuseum, maar
ook langs diverse oorlogsmonumenten waar Engelandvaarders, ook die het niet
hebben gehaald, begraven liggen of herdacht worden.

De ANWB heeft een kleurige folder uitgegeven met een routekaart, knooppunten
en een korte uitleg van de diverse plaatsen van herinnering. Deze folder is zolang
de voorraad strekt ook verkrijgbaar in het Engelandvaardersmuseum.

Sierk Plantinga
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SINTERKLAAS IN MIRANDA DE EBRO

Pieter Rosen Jacobson, zoon van Engelandvaarder Rob Rosen Jacobson, zond het
bijgaande Sinterklaasgedicht dat hij in de papieren van zijn vader had aangetroffen.
Rob Rosen Jacobson verbleef van juni tot eind december 1943 in het kamp

Miranda de Ebro. Het gedicht is een persiflage op de weinig hulpvaardige houding
van jhr mr W.E. van Panhuys, toen als diplomaat verbonden aan het Nederlands
Gezantschap te Madrid. In het gedicht is Van Panhuys aan het woord en hij reageert
op verzoeken van de geinterneerden in Miranda door steeds meer eten, kleren,

en dergelijke te sturen. Mooi, maar ze willen visa en een paspoort, ze willen naar

Engeland.

Klacht van een Panhuys
Miranda, 4 december 1943

Ik begrijp niet wat die Heeren

In Miranda toch mankeren.
Terwijl ik met alle krachten
Ploeter, hoort men niets dan klachten
En hoewel ze daar fijn zitten
Willen ze naar ’t land der Britten.
Dit alles doet mij veel verdriet
Maar: op centjes kijk ik niet

En ik stuur ze ook als troost
Honderdvijftig kilo toast.

Vraagt men naar de visa-lijst
Stuur ze een paar zakken rijst.
Willen ze naar Lissabon?

Stuur sardines, liefst een ton.
Smeekt men om een salida

Rang, 10 kilo chocola!
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Zelfs hun allerwildste vloeken
Smoor ik met Jaeger onderbroeken.
Nog klaagt men uit volle borst?
Stuur ze 100 kilo worst.

Helpt dat niet dan snoert hun bek
Zeker wel een paar pond spek.
Laat ze vreten tot ze knappen

Tot ze naar hun adem happen

Tot ze met hun volle penzen

Niet in staat zijn meer tot drenzen.
Later zal men heusch wel merken
Hoe ik werkte voor die vlerken.

En bij t tellen van s lands kas
Dat ik zoo'n fijne Panhuys was.

REISVERHAAL ENGELANDVAARDER J.D. OVERVOORDE

In het archief van het Genootschap W
Engelandvaarders zit een brief van Jan Dirk
Overvoorde (1920-1985) daterend van vlak
na de oorlog, waarin hij heel beknopt verslag
doet van zijn reis naar Engeland:

“Uit Holland (Delft) vertrokken op de 11e
december 1941. De reis ging via Antwerpen,
Brussel, Halle, Soissons, Parijs, Orleans
naar Villefranche, waar ik op 18 december
de 2e “ligne de demarcation” passeerde en
waar mijn beide vrienden Wim Huisman en
Dick den Hertog door een Duitse patrouille
werden gegrepen.

£ ~‘ "' P

Ook ik werd enige uren later gegrepen,
echter door de Franse gendarmes. Na
een verblijf van enkele weken werd ik
op transport gesteld naar het kamp van
“la Legion etrangere” te Marseille.

Op 21-2-1942 ging ik naar Noord-Afrika, waarin, tijdens mijn 18 maanden lange
verblijf, het hoogtepunt wel gelegen was in de veldtocht tegen de Duitsers, die
5 maanden duurde en waarbij ik onderscheiden werd met:

1. La Croix de Guerre a I'Ordre de la Division
2. La Croix des Combattants de Tunisie

Op mijn verzoek om verlossing uit dit Legioen kwam een daadwerkelijk antwoord
en enkele maanden later, in augustus 1943 werd ik vrijgegeven en naar Z.E. de
Nederlandse Consul in Algiers gezonden. Enige tijd heb ik nog in een Engels kamp
doorgebracht, waarna ik met andere Hollanders eind oktober de Middellandse Zee
uitstoomde en op 6-11-1943 Engeland bereikte.

In januari 1944 werd ik hartelijk bij H.M. de Koningin ontvangen. Terwijl mijn
loopbaan bij de Koninklijke Marine op HMS MTB B229 te Dover begonnen
was, werd ik op 8-2-1944 eigenhandig door Hare Majesteit gedecoreerd met
het Kruis van Verdienste. Later heb ik ook het lintje van het Nederlandse
Oorlogsherinneringskruis ontvangen.
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Op 1-3-1946 ben ik op eigen verzoek gedemobiliseerd en thans ben ik
werkzaam in groenten en fruit, daar ik gehinderd werd in het verkrijgen van een
exportvergunning.

Mijn tegenwoordig adres luidt als volgt: J.D. Overvoorde, Delftsche Straatweg 185
Post Delft (gem. Pijnacker)”.

Nu wil het toeval dat Overvoorde (1920-1985) een oude bekende van mij is. Niet
letterlijk, maar toen ik jaren geleden archiefonderzoek deed naar Engelandvaarders,
ben ik zijn Politie Buitendienst verhoor tegengekomen.* Verschillende passages uit
dat verhoor heb ik later in mijn boek Tulpen voor Wilhelmina uit 2004 verwerkt. Zo
is hij vlak na aankomst in Engeland veel gedetailleerder over het passeren van de 2e
demarcatielijn. (Dit is logisch, want het verhoor was heel grondig, wat betekende
dat de ondervraagde alles heel gedetailleerd moest vertellen.)

Het gebeurde bij Villefranche-sur-Cher. De drie jongens uit Delft zagen nogal op
tegen het zwemmend oversteken van de rivier. De Cher was behoorlijk breed en het
was winter. Ze knutselden met takken, stukjes touw en hun schoenveters een vlot
in elkaar. Jan Overvoorde waagde als eerste de oversteek en kwam (bijna) droog
over. Hij trapte het vlot terug, maar het dreef weg, waardoor de twee reisgenoten
niet meer naar de overkant konden komen. Bovendien verscheen een Duitse
patrouille, die de twee vrienden van Jan arresteerde. Jan werd gesommeerd terug

te keren naar de andere oever, maar zonder vlot kon hij dat niet. De drie jongens
hadden afgesproken onder alle omstandigheden bij elkaar te blijven, dus liep Jan
nog een hele tijd met hen mee, met de rivier tussen hen in. Doordat de rivier afboog
raakte hij ze toch uit het oog. Via een brug kwam hij tenslotte weer in het bezette
deel van Frankrijk. Van de Duitsers en zijn gearresteerde vrienden was geen spoor
meer te bekennen. Op dat moment werd Overvoorde gearresteerd door een Franse
gendarme, die hem droge kleren gaf en een bed in een cel in het politiebureau.

In zijn Londense verhoor doet Overvoorde ook uit de doeken hoe hij in het Franse
Vreemdelingenlegioen terecht kwam:

“Na een week werd mij gevraagd, 6f Duitschers 6f Afrika en ik koos het laatste, niet
goed begrijpend wat zij bedoelden, daar ik niet veel Fransch sprak. In Marseille
gekomen moest ik voor vijf jaar tekenen...”

In mijn boek heb ik geschreven dat Engelandvaarders als soldaten in het
Vreemdelingenlegioen aan Duitse zijde tegen de Britten en Amerikanen moesten
vechten (p.147), maar dit klopt niet helemaal. Er waren zeker bataljons van het
legioen die Vichy-Frankrijk dienden, maar er waren er ook die aan geallieerde zijde
tegen Duitsland vochten en hadden gekozen voor de Vrije Fransen onder leiding
van De Gaulle.**
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Overvoorde vocht tegen de Duitsers en heeft zich daarbij zeer dapper gedragen.
Toch wilde hij liever bij de Nederlandse strijdkrachten, daarvoor had hij naar
Engeland willen ontsnappen. Brieven aan de Nederlandse consul in Algiers of
Casablanca hadden tot zijn verontwaardiging geen resultaat. In de zomer van 1943
raadde een Engelse officier hem aan een brief naar de Nederlandse regering in
Londen te schrijven en zich aan te melden voor de prinses Irene Brigade. Dit had
wel effect en zo kwam Overvoorde op 6-11-1943 in Londen aan.

Wat Overvoorde ook niet in het stuk uit 1946 vermeldt is dat hij na aankomst

in Engeland merkte, dat hij door dienstneming bij een vreemde krijgsmacht

zijn Nederlanderschap was verloren. Hij was daarin niet de enige. Behalve een

hele groep Engelandvaarders die bij het Vreemdelingenlegioen hadden gediend,
bevond zich in Engeland ook een groep Nederlanders die vrijwilligers waren
geweest tijdens de Spaanse Burgeroorlog en hadden gevochten in de Internationale
Brigade. Na enig ambtelijk getouwtrek tussen het Ministerie van Oorlog Londen
en het Ministerie van Justitie Londen werden de Engelandvaarders afkomstig uit
het Vreemdelingenlegioen in de zomer van 1944 gehérnaturaliseerd en toch tot de
Irene Brigade toegelaten.

*  Alle Engelandvaarders werden na aankomst in Londen ondervraagd door de
Britse veiligheidsdienst, om vast te stellen of de nieuwkomer geen Duitse spion
was. Daarna deed de Nederlandse veiligheidsdienst (ressorterend onder het
Ministerie van Justitie van de Nederlandse in ballingschap) dit nog eens over.
Deze dienst heette de Politie Buitendienst.

** R. van de Kamp, Geen mannen, maar duivels: Nederlanders in het Franse

Vreemdelingenlegioen. Nijmegen, 2014, p.73

Agnes Dessing en Bram Grisnigt
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ADRESSENBESTAND

Stichting Genootschap Engelandvaarders

Overleden:

Hans Zaaijer, Rijnsburg

Adreswijzigingen en correcties gaarne aan:

G.]. Staal

Oranje Nassaulaan 52
3708 GE Zeist

Telefoon: 030 - 692 27 92
E-mail: staalgj@gmail.com

vfond.s Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het
nvesteert In V-fonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto.
Deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

VREDE

www.engelandvaarders1940-1945.nl
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